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Adventskerk, 3 maart 2024, Jeremia 26,1-19 en Johannes 2,13-22 

 

1E
 DEEL, ROEPING 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

 
#1 Jeremia wordt vaak diep in gedachten afgebeeld - zoals hier op het plafond van de Sixtijnse 

Kapel in Rome. Je ziet hem bijna zijn hoofd schudden.  

 

De situatie in zijn tijd wás er dan ook naar. In zijn jongere jaren maakte hij de hervormingen 

door koning Josia mee: de samenleving moest terug naar de ‘kernwaarden’ van wat zij zou 

behoren te zijn: een sámen-leving. Er was - ik vertaal het maar even met woorden uit onze tijd 

(maar zonder politieke bijbedoeling of voorkeur) - er was een ‘nieuw sociaal contract’ nodig. 
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Niemand zou de dupe meer mogen worden van zijn of haar kwetsbare positie in de samenleving. 

Mensen met macht zouden moeten gehoorzamen aan Gód die het voor de vaak niet geziene 

zwakkeren opneemt.  

 

Maar er kwam niets van terecht. Er kwamen nieuwe leiders die het weer ouderwets om het 

eigenbelang ging. Hun godsdienstigheid moest dat maskeren, de tempeldienst werd een farce. 

Internationaal ging men gewaagde avonturen aan en alles eindigde met de verwoesting van 

Jeruzalem.  

 

 
#2 Rembrandt schildert indringend een vermoeide en treurige Jeremia. Links brandt de verloren 

stad - ooit ‘stad van de vrede’. Als U het kunt zien: een zittende figuur slaat zijn handen voor 

zijn ogen. Het is de laatste koning, Jojakim, die met blindheid werd geslagen, als om te 

onderstrepen hoezeer hij en zijn regime al verblind wáren.  
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Je hoort Jeremia bijna zuchten, zo diep tekent Rembrandt de frons in zijn voorhoofd, zo dof 

zijn blik. Zijn arm rust op een gesloten Bijbel, het is voor de mensen nooit het open boek 

geworden waarop Jeremia zo vurig hoopte en voor pleitte. Naast hem - naar sommige duiders 

duiden - wat kostbaarheden uit de verwoeste tempel, gered, maar nutteloos. Treffender kun je 

Jeremia’s situatie niet schilderen. 

 

 
#3 Hoopvol was het begonnen, zijn roeping: ‘de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond 

aan en zei tegen mij: “Hiermee leg Ik mijn woorden in jouw mond”’. Ja, hij tilde er zwaar aan 

toen ‘ze daarboven’ hem moesten hebben. Toen hij zich geroepen, gevangen, wist door de stem 

van God, woorden boven alles uit. Aanzeggingen en toezeggingen die in geen mensenhart 

opkwamen - maar wél in het zijne. Waarom in Godsnaam? Eindig je dan niet als een Navalny? 
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#4 Niemand heeft geluisterd. De profetie kwam niet áán en dus kwam ze uit. Maar van Jeremia 

wordt zijn hele boek door al gezegd dat hij alles heeft opgeschreven - en laten opschrijven.  

 

Ook al stortte zijn wereld in - hij schrééf. Zo groot was zijn vertrouwen in wát hij moest zeggen, 

in wat nodig was om een land, een samenleving humaan te maken, dat hij haaks op de tijdgeest 

en met de moed van Navalny het Spreken van de goede God stem gaf.  Zodat er zolang deze 

wereld staat, tot op de dag van vandaag, naar die stem geluisterd zou kunnen worden… 
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===MUZIEK=== 

 

2E
 DEEL, GODS STEM 

 

 
#5 Wat is dat eigenlijk, dat woord - dat spreken van God? Het verhaal gaat dat in het donkerste 

duister een stem het licht in leven riep om de wereld eens en voorgoed te troosten. Het verhaal 

gaat dat midden in een woedende chaos een stem grond onder de voeten van wie bestaan in 

leven riep, om op onze voeten te kunnen staan en te kunnen gáán naar de ander om hulp en 

tegenover te zijn. Het verhaal gaat dat die stem blijft roepen: ‘Mens, waar bén je?’, om 

beschikbaarheid voor liefde en recht uit te lokken, om te zeggen: ‘Hier ben ik, ik ben er voor U 

en voor wie U op mijn pad brengt’.  

 

Een stem die als een waterval-bron over ons wordt uitgestort. 
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#6 De geschiedenis is zwáár, erkent de kunstenaar Anselm Kiefer (van wie we vandaag veel 

zullen zien (ik was in Voorlinden, vandaar en erg onder de indruk). In deze installatie van hem: 

boeken van lood, “volgens Kiefer ‘het enige materiaal dat zwaar genoeg is om het gewicht van 

de geschiedenis van de mensheid te dragen.’ Kiefer heeft iets met boeken, ze kunnen iets 

openbaren of juist verbergen, de geschiedenis van de mensheid weergeven of kennis 

verspreiden. Hun betekenis kan met de tijd veranderen, daarom gebruikt hij lood, want het is 

sterk maar ook buigzaam.” 
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En ik dacht: als de woorden van die stem boeken worden, religieuze boeken vól woorden maar 

zonder Stem die ze spreekt, wordt het dan inderdaad niet ondraaglijk zwaar? 

 

 
#7 De stem van de Eeuwige heeft een mens nodig, van vlees en bloed. Een profeet tégen de 

loodzwaarte van onze geschiedenis.  Een profeet vóór ‘buigzaamheid’, zoals Jeremia, die kan 

zeggen: ‘Zelfs God kan altijd ‘berouw’ krijgen, de geschiedenis hoéft niet vast te lopen in haar 

eigen keuzes, mensen kunnen veranderen. 
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En já, Jeremia zegt het scherp als hij notabene in hun heiligdom de geestelijk leiders van zijn 

tijd bekritiseert: ‘Giftige slangen stuur Ik op jullie af, waartegen geen bezwering helpt; dodelijk 

is hun beet – spreekt de HEER’. Deze kunstenaar beeldt die slangen ook bij Jeremia af. Kritiek 

op wie anderen onderdrukken en in oorlog storten móet giftig zijn, om er een einde aan te 

maken. Een heilig voorwerp uit de tempel is al omgevallen, de menora, linksonder. Want net 

als bij Jezus’ tempelreiniging kan de tempel geen decorstuk worden voor het onrecht dat 

mensen plegen, religie geen excuus en al helemaal geen schaamlap. 

 

Hoe hard en scherp ook: tegelijkertijd heeft de gestalte van Jeremia in zijn houding ook iets van 

een gekruisigde. Hij is kwetsbaar voor degenen die hij kritiseert. Want hij heeft geen enkele 

macht. 

 

 
#8 Hij kan wel zeggen, dat God hem gezonden heeft, maar wie bewijst dat? Kan hij aantonen 

dat hij Gods stem vertolkt? ‘The voice of God’ heet dit schilderij en het laat dat dilemma zien. 

Er is een ‘wolk  van vermoeden’, maar geen scherpe letterlijkheid. 
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#9 Zijn tegenstanders vellen een poetinesk oordeel: ‘Dood! Hij moet gewoon dood!’. Jeremia’s 

enige respons is: ‘Hier ben ik, ik geef me in jullie handen’. Alleen deze volledige, kwetsbare,  

overgave aan de woorden die hij vertrouwt en daarom uitspreekt, zou kunnen doen vermoeden 

dat hij hier niet voor zichzélf staat, maar voor wat zijn eigen bestaan overstijgt: namelijk Gód 

én daaraan gelijk: het bestaan van ánderen! 
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#10 Leonard Cohen zingt, en het zou Jeremia kunnen zijn: ‘You want it darker. We kill the 

flame. Magnified, sanctified be the holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million 

candles burning for the help that never came. You want it darker. Hineni, hineni. I'm ready, my 

Lord.’ ‘Hineni betekent: Hier ben ik, ik sta hier en ik kan niet anders’.  

 

 
#11 Kiefer maakte deze opstelling van herfstblaadjes, die naar beneden vallen en op een 

weegschaal terecht komen, gebaseerd op het rare verhaal, dat in de herfst de aarde ietsje sneller 
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draait. Omdat ‘het gewicht van de vallende bladeren ervoor zorgt dat de aarde in de herfst iets 

sneller draait dan ’s-zomers’… 

 

Wat mij betreft om maar aan te geven: dat lichte, kwetsbare leven en al die woorden-als-

herfstblaadjes uit Jeremia’s mond, leggen tóch wel hun gewicht in de schaal. 

 

===MUZIEK=== 

 

3E
 DEEL, PROFETISCH 

 

 
#12 Meermalen is de stad van de vrede - Jeruzalem - verwoest. Is vrede in welke samenleving 

dan ook verwoest. Hier laat de triomfboog van Titus uit het jaar 70 dat zien. U ziet o.a. de 

zevenarmige menora afgevoerd worden naar Rome.  
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#13 Bij profetie gaat het er nooit om dat de profeet iets ‘voorspelt’. Integendeel, het gaat er om 

dat het juist niét gebeurt. De harde woorden over ‘als we zo door gaan, gaan we ten onder’, 

moeten áánkomen, oneindig veel liever áánkomen dan úítkomen. 

 

Daarnaast is profetie - omdat je die als ze eenmaal is opgeschreven juist achteraf leest - ook 

een wijze les (lessons learned) t.a.v. de geschiedenis met het oog op de toekomst.  

 

Kiefers kunst gaat veelal over het naoorlogse Duitsland, over de ruïnes, het collectieve 

schuldgevoel en het verzwegen fascisme. Over verval, dood, oorlog, vernietiging. Hij werd zelf 

twee maanden voor de capitulatie geboren tijdens een bombardement. In zijn werken probeert 

hij zich kritisch tot die geschiedenis te verhouden. en van daaruit ook tot de huidige tijd. 

 

Zoals dit bijna Van Gogh-achtige korenveld, met veel goud. Maar boven het maaiveld uit steken 

de zeisen, symbolen van de dood - als de ultieme vorm van kritiek. ‘Let op, het kán gebeuren, 

een gewelddadig einde aan alles. Maar het hoeft niet’, zou Jeremia dit schilderij kunnen duiden. 
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#14 Het komt hard aan daar bij die tempel. Juist omdat Jeremia ook dát ‘heilige huisje’ niet 

ontziet. Er is al eens eerder een heilige plek verwoest, verwijst hij naar Silo, waar ooit een 

heiligdom was - in zijn tijd een ruïne. Het heilige moet je onderhouden, met gerechtigheid en 

naastenliefde, dát is wat God van ons vraagt. Zo niet, dan stelt je heilige huisje niets méér voor 

dan een stapel stenen. En die kan altijd omvallen… 
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#15 De tempel is het hart van het geloof. Maar onlosmakelijk verbonden met het eigen hart. 

Met liefde, compassie, bewogenheid en ontferming.  

 

Kiefer laat zien wat er gebeurt als dat uit onze harten, uit het hart van het geloof en uit het hart 

van de samenleving verdwijnt. Wordt weggerukt. Hij schroomt nooit om zijn kunstwerken te 

hernemen, te bewerken. Ze met lood te overgieten en dat er weer af te trekken. Om ze kort met 

vuur te bewerken. Als om te laten zien hoe kwetsbaar en vergankelijk wat mooi en goed is kan 

zijn; dat niets heilig is en vanzelfsprekend zal bestaan. Dát is de diepte van onze werkelijkheid. 

 

===MUZIEK=== 

 

4E
 DEEL, BOETE EN OMKEER 
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#16 Jeremia schreef Klaagliederen over Jeruzalem. Woorden van rouw om wat verloren is 

gegaan. Woorden van spijt om wat ánders had kunnen gaan. Niet om daarin te blijven 

“jeremiëren” maar om richting te wijzen voor hier en en nu en stráks. 
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#17 Toen de profeet Jona de inwoners van Ninevé waarschuwde dat de stad zou worden 

omgekeerd als zíj zich niet zouden omkeren, gaven ze daar tot zijn ontsteltenis gehoor aan. De 

hele stad stroomt uit om buiten onder een donkere hemel boete te doen. Tot inkeer te komen. 

Tot nadenken: ‘Wat kan, moet, anders?’  
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#18 Het laatste schilderij  van Kiefer dat ik laat zien heet ‘Nürnberg’. Ooit een bloeiende stad 

van kunstenaars. Door de nazi’s  vooral bekend geworden vanwege de ‘Reichsparteitags-

gelände’, door Kiefer hier ‘Festspiel-Wiese’ genoemd (en geschreven rechtsboven). Het terrein 

voor de massa-partijbijeenkomsten waar Hitler zijn haatdragende redevoeringen hield.  

 

Er zijn veel geesten in dit veld, zegt Kiefer. De verwoesting en treurigheid maakt hij zichtbaar. 

Het is ‘schuldig landschap’, zoals de Nederlandse kunstenaar Armando dat noemde. Door het 

zo áán te wijzen - als een profeet - blijft de waarschuwing in leven.  

 

Tegelijkertijd las ik ergens het volgende over zijn werk: ‘Grote zwaarmoedige doeken. Verval 

en vergankelijkheid. Zware thema’s uit de geschiedenis. Het werk van Anselm Kiefer heeft op 

het eerste gezicht geen vrolijke uitstraling. Hij ziet het zelf veel optimistischer. “Zonder verval 

is er immers geen nieuw begin. Kunstcritici beschrijven het werk vaak als verval, maar zo zie 

ik het niet. Ik zie het als hoop. Het gaat vaak over ruïnes, dat klopt, maar ruïnes zijn hoop. Iets 

is voorbij en er kan iets nieuws komen op die puinhopen. Alle mogelijkheden zijn weer open. 

Niets mooier dan de ruïnes van het oude Duitsland, want het geeft hoop op een nieuw begin. 

Geen schone lei, want alles wat er was blijft ergens aanwezig, maar er komt weer ruimte.”’  

 

Zo is ook de profetie bedoeld: er is altijd een opening naar een nieuw en ander begin. 

 

===MUZIEK=== 

 

5E
 DEEL, REINIGING EN RUIMTE 
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#19 Precies hetzelfde geldt voor de reiniging van de tempel door Jezus. Ook in dat verhaal staat 

de tempel voor het hart: van het geloof, van de samenleving, van ons eigen hart. ‘Waar je schat 

is, zal je hart zijn’, zei hij ooit. Daarom smijt hij het geld er úít. 

 

 
#20 (Dom, Roskilde) Net als Jeremia in alle kwetsbaarheid: ‘You want it darker. Hineni, hineni. 

I'm ready, my Lord.’ Met eenzelfde zweep zal hij een paar hoofdstukken verderop precies om 

déze actie zélf gegeseld worden. En vermoord. 
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#21 De ‘heren’ helemaal rechtsonder, hier op El Greco’s weergave, zijn dat vanaf dit moment 

aan het beramen. ‘Stel je voor, onze tempel reinigen, wat denkt deze figuur wel niet?’ Hun 

benauwdheid is dat het allemaal zo moet blijven.  
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#22 Het mooie van dit schilderij vind ik de ruimte: de ruimte hoog boven het tafereel van de 

tempelreiniging uit. De ruimte boven waar we ons druk over maken uit. Het is de ruimte van 

Gods hart. En hopelijk ook van ons geloof.  

 

Moge dat zo zijn, Amen 
 

=== INTERLUDIUM=== 


