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Adventskerk, 4 juni 2023, Exodus 34,4-9 en Mattheus 28,16-20 

 

1E
 DEEL, UITZENDING 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

 
#1 Het einde van het Evangelie is tegelijkertijd een begin. Jezus spreekt met zijn leerlingen af 

op ‘de berg’. Op die plek - tussen hemel en aarde. Plek van gebed. Plek van de Bergrede. Plek 

van de overhandiging van de Tora aan Mozes. Boven het aardse gewoel en dichter bij de hemel, 

en toch helemaal met de aarde verbonden.  

 

De leerlingen zijn gekomen. Alle elf. Zou Ú gekomen zijn? Jezus was toch dood? Nu zien ze 

hem! Een paar vallen voor hem neer. Anderen blijven staan - in dubio.  

 

Twijfel mág er zíjn. Al staat Jezus zélf voor je neus - het mág. Het is menselijk - hier op de 

afbeelding staan zelfs négen van de elf in dubio. Hadden we in de loop van de kerkgeschiedenis 

maar wat meer twijfel toegelaten, bij anderen én bij onszelf. 
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#2 Want dit schilderij ademt voor mijn gevoel een hele ándere sfeer. Je ziet alleen maar diepe 

eerbied voor een met vaste zekerheid sprekende en gebarende Jezus. Je hoort hem bijna 

‘donderen’: Míj is gegeven alle macht in hemel en op aarde’.  

 

Het is ‘de macht’ geworden waarmee de kerk de wereld is ingegaan, een macht die mensen 

vaak dwóng tot bekering. De kerk hapte gretig naar dat woordje ‘macht’ - niets menselijks was 

haar vreemd… 

 

Hadden we maar iets meer getwijfeld of dit de bedoeling wel was. Want degene die het hier 

zegt, is zelf een ‘ongelovige’ geweest die de doodstraf onderging en die zich er niet anders dan 

met de macht van zijn liefde tegen verzette.  

 

Wat wil het zeggen, dat uitgerekend aan hém - de zichtbaar verwonde, machteloze liefhebbende 

mens - ‘de macht’ gegeven wordt? Dat uitgerekend hij uit de doden is opgewekt - hij met zijn 

weerloze empathie voor mensen? Zou dat dít zijn: er is geen andere, hogere macht, dan die van 

de liefde? 
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#3 ‘Maak alle volken leerling’: school je in dat bijzondere onderwijs, dat niet aan geweld en 

onderdrukking, niet aan hardheid, maar aan liefde en mededogen de macht toekomt. 

 

Zijn dát de gulden regels - zoals Chagall ze hier schildert - van het onderwijs dat we Mozes in 

ontvangst zien nemen en waarmee de goede God ons steeds weer wil laten beginnen, om 

werkelijk méns te worden? Dat blijven leren, mét elkáár - niemand daarbij laten vallen - en zó 

leren van verhalen en ervaringen, van fouten en vallen en opstaan?! 
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#4 En ‘doop hen’ - hele continenten zijn gedoopt, zoals hier; niet zelden met macht en dwang. 

Terwijl in de kern ‘gedoopt willen worden’ een besluit is van het eigen hart om een nieuw begin 

te maken, om vrij te zijn van menselijke dwang - vrij voor God. Het zal niet de laatste keer zijn 

deze preek dat we op zulke tegenstrijdigheden stuiten.  
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#5 ‘Doop hen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest’. Maar bijvoorbeeld de 

Bolivianen lieten zich niet tot deze drie-eenheid beperken. Ze omarmden - omhelsden - 

onmiddellijk Maria, de moederfiguur. Zonder moeder (moeder-aarde: Pachamama heette ze) 

kán het niet. Ze nam van meet af aan de voornaamste plek in. Daar moesten de christelijke 

veroveraars maar mee leren leven; paus en koning staan onder aan dit schilderij; dan halverwege 

die ‘moeder-aarde-berg-Maria’ staat nog een Inca-koning; links en rechts de goden zon en maan 

en dan bovenin inderdaad links de Zoon, in het midden de Geest en dan de Vader.  
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#6 ‘Onderwijs ze, dat ze vasthouden aan alles wat ik geboden heb’, geeft Jezus zijn leerlingen 

mee. Zélf zal hij aan de geboden van menslievendheid van Mozes gedacht hebben, er zijn geen 

andere. Leef daaruit, geeft hij mee, zoals ik dat zelf heb gedaan, met altijd de mens en de liefde 

voorop en God boven alles. Het is leerstof voor onderweg, neem het in je hand - zoals hier op 

dat middeleeuwse beeldje - en laat het jou de weg wijzen! 

 

===MUZIEK=== 
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2E
 DEEL, CONFRONTATIE 

 

 
#7 Zo was het in Mexico-stad (Tenochtitlan) tot 1519. Prachtig beeld. Bedrijvige stad. We 

missen alleen het geluid. Het is één van de muurschilderingen waarop de Mexicanen door 

mensen als Diego Rivera hun geschiedenis met trots laten zien.  

 

Over hoe het wás, hoeven we ons geen illusies maken. Het leven zal even hard en hardvochtig 

en kostbaar en intens geweest zijn als in het middeleeuwse Europa. Niemand had het recht het 

te verwoesten. 

 

 
#8 Deze schildering verbeeldt de eerste ontmoeting. En vóór U denkt dat we hier in een 

geschiedenisles terecht zijn gekomen: u ziet links de oorspronkelijke Mexicaanse bevolking, 

met hun religie, gewoonten en gebruiken. En rechts ziet u de leerlingen van Jezus van het jaar 

1519. Met een kruis. En voor de zekerheid ook een harnas. De ontmoeting is hier nog hartelijk. 
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#9 Maar op een dag sloeg het om. En dan zie je ineens mensen die worden gebrandmerkt. Als 

slaven afgevoerd. Opgehangen in bomen. Hun vee gestolen. Alles gezegend door een priester 

en een non. 

 

 



9 

 

#10 Toch is dat niet alles. Sommige leerlingen van Jezus staan in dubio. Zij verstaan zich - hier 

als monniken - wél op een niveau van naastenliefde met de bewoners van het land. Eén van 

hen, broeder Cristobal de las Casas - later heilig verklaard - weert hier met zijn crucifix al te 

opdringerige, hebberige Spanjaarden áf. Hij heeft later alles in het werk gesteld om de ergste 

slavernij te stoppen. 

 

 
#11 Kennelijk verschijnt de vernederde Christus - met zijn wonden - in de harten van sommigen 

om hen de ogen te openen, voor waar ze mee bezig zijn: met macht over mensen - zijn ze de 

onmacht van Jezus vergeten? 

 

Azteekse kunstenaars verbeelden deze verschijning van Jezus tijdens een Mis en sturen het 

kunstwerk als dank naar paus Paulus III, die de slavernij van de inheemse bevolking verbood. 
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Voor deze paus moest je de mensen die je met de liefde van Christus wil benaderen voor vól 

aanzien en hen ook liefdevol behandelen. 

 

 
#12 Tenslotte verschijnt de heilige Maagd in eigen persoon aan een simpele Mexicaanse 

bloemenplukker. Als bewijs van haar verschijning - want de bisschop hecht geen geloof aan de 

bewering van een ‘indiaan’- wordt haar beeltenis afgedrukt in de schort waarin hij zijn bloemen 

bewaart. Dit magnifieke doek hangt al 500 jaar in een grote basiliek in Mexico stad, als bewijs 

dat deze moeder er wel voor alle mensen wil zijn.  

 

 

===MUZIEK=== 
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3E
 DEEL, BEZINNING 

 

 
#13 Dat onrecht vele generaties doorwerkt - zoals we God tegen Mozes hoorden zeggen - weten 

we vandaag de dag maar al te goed. Er wordt veel gesproken over wat Europeanen in de 

Amerika’s en Afrika hebben aangericht. Het pogen uit te wissen van een cultuur - zoals hier 

monniken letterlijk doen  - door inheemse godenbeelden en maskers te verbranden. Wat dat 

betreft kun je alleen maar hopen op wat Mozes ook te horen krijgt dat schuld, misdaad en zonde 

vergeven kunnen worden. Maar dat we met de langdurige consequenties ‘wel iets aan moeten’. 
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#14 Maar toch. Ooit zag ik in die basiliek een bordje met de tekst: ‘dank voor 500 jaar christelijk 

geloof in Mexico’. Ik wist aanvankelijk niet wat ik zag. Maar door gesprekken hierover realiseer 

je je dat het leven daar al lang verder is gegaan sindsdien. Dat mensen wat het geloof betreft na 

verloop van generaties hun eigen spiritualiteit echt niet verloren zijn, maar die met dat ‘nieuw 

ingebrachte geloof’ hebben verweven. Mijn persoonlijke overtuiging is nog altijd dat de grote 

vitaliteit van het Mexicaanse katholieke geloof daar wortelt. Die oorspronkelijke spiritualiteit 

is niet verdwenen. De Geest is er óók nog…! 

 

Hier ziet u die integratie: bovenaan de moeder van allen, verbeeld als Maria, maar wie zal 

zeggen wat de gelovige daar in haar hart bij voelt? Daaronder twee vrouwen die de vermenging 

van kleur en herkomst verbeelden. En daaronder mensen uit de verschillende regio’s - allen 

samen en verenigd.  
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#15 Zo werd het harde, stenen geloof dat de kolonisten kwamen brengen, toch levend in de 

harten van de Mexicanen, en het werd ook omgevormd, anders verbeeld en verwoord en 

beleefd. En zó kan het van betekenis worden voor concrete mensen in allerlei omstandigheden. 

Daarom hier links: een zwarte Christus aan een kruis, door de mensen goed te herkennen en 

met kaarsen begroet. Dat is iets wat we hier bij ons misschien óók wel heel hard nodig hebben: 

dat we ons het geloof opnieuw éigen kunnen maken, ons er weer in kunnen herkennen. 
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#16 Bijvoorbeeld zo: hoe leg je mensen uit wat ‘Amen’ betekent? Die ‘instemming’ met de 

boodschap van het Evangelie? Voor de Azteken ging dat zo: hun hemel was een 

bloemenparadijs, vol goede, mooie, vruchten. Dus hadden ze dit pictogram om ‘Amen zeggen’ 

duidelijk te maken: ‘laten er vooral bloemen zijn!’. 

 

 



15 

 

#17 Een ander aspect is de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. Veel gemakkelijker 

dan bij ons wordt er over God en Jezus en Maria gesproken, veel aanweziger zijn hun 

beeltenissen; en hun nabijheid in het dagelijks leven lééft. Daarmee géven ze ons ook iets van 

dat door ons daar heengebrachte geloof terug, iets van henzelf, van wie zij zijn - dat ons kan 

verrijken! En dan denk ik: ja, het geloof ís en wás ook niet ‘van ons’, het is veel groter en de 

Geest waait waarheen zij wil. ‘Maak alle volken leerlingen’ komt ook als een boemerang terug: 

samen met de volken leren wij van de Geest.  

 

===MUZIEK=== 

 

4E
 DEEL, REVOLUTIE 

 

 
#18 Er is - net als bij ons in Europa - altijd dat dubbele van het geloof. Slavernij is vanuit het 

christelijk geloof zowel verdedigd als bestreden. Dat maakt veel mensen cynisch, ‘met het 

geloof kun je alle kanten op’. Nu, ik geloof van niet, maar het gebeurt wel. Neem deze twee 

kritische afbeeldingen: links stoppen arme handen geld in een offerblok, maar één vette mollige 

rijke handen vangtn dat geld op. En rechts zie je dan de meest intieme en liefdevolle omhelzing 

van een weerloze arme door een Franciscaner monnik.  
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#19 De kracht van christelijke symboliek werd ook eigen gemaakt (en sterk gemaakt) in de 

diverse Mexicaanse revoluties. Als oudtestamentische profeten bonden revolutionairen de strijd 

aan tegen de armoede, tegen de leiders van het land, ook de religieuzen, die zich vaak aan de 

kant van de rijken i.p.v. de armen bevonden. Hier de symboliek van de kruisiging. 
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#20 En het was een priester, Miguel Hidalgo, die - ten koste van zijn eigen leven - de revolutie 

begon. Iemand voor wie de doop betekende dat de weg van de liefde door de diepte gaat, dat 

het zaad in de aarde wordt begraven om vrucht te dragen. 
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#21 Dit schilderij, van de beroemde Mexicaanse schilder Orozco, ‘Christus verwoest zijn 

kruis’,  is misschien wel dé poging om van dat dubbele, ambivalente, van de kerk áf te komen. 

U ziet de opgestane Christus zijn kruis helemaal ómhakken - en zijn dat links dogmatieken die 

verbrand en rechts kerken die instorten? Als om uit te schreeuwen dat óók dié wat Jezus 

beoogde  - aan liefde, aan leerling zijn, aan mácht als ónmacht - niet langer en nóóit in de weg 

mogen staan? Dat je het lijden nooit mag vergoelijken en lijdzaamheid prediken?! 

 

===MUZIEK=== 

 

5E
 DEEL, ALLE VOLKEN 
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#22  Juist van de armen en verdrukten onder de volken waar het Bijbelse geloof is verbreid 

krijgen we dat geloof als kritische profetie terug. Wat we ooit - misschien onder een kwaad 

gesternte - daar gezaaid hebben, komt stekelig naar ons terug en stelt lastige vragen. We zijn 

medeleerlingen van hén geworden! Zoals hier vanuit Brazilië gevraagd wordt: waar staat de 

kerk als er iemand gemarteld wordt? Geen bestaan heeft? 
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#23 Ook deze Filipijnse ‘gewone man’ zoals de schilder hem noemt, verbeeldt de aanwezigheid 

van Christus. ‘Want zie ik ben met jullie alle dagen, tot de wereld voor eeuwig voltooid is’ - 

d.w.z. het láátste onrecht is geleden en de allerlaatste traan is afgewist. ‘Ik ben met - ik ben 

ónder jullie’, jazeker: in de gestalte van de vreemdeling, de naakte en de hongerige en de 

dorstige, de zieke en gevangene. 
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#24 Of hier van Aboriginals: Jezus aan het kruis, nabij de heilige berg Uluru; en zijn leerlingen 

als mimi’s, dat zijn in hun cultuur geesten die raadgeven En zo absorberen ze het verhaal in hun 

eigen geloof en versterken het. 
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#25 Deze houtsnede komt uit Yoruba, in West-Afrika. En verbeeldt de verheerlijking op de 

berg van Jezus, met Mozes en Elia. Maar die twee zijn hier vervangen door twee priesters, de 

ene van de god van heling en de andere van de god van donder en bliksem. De betekenis is - 

schreef iemand - dat Jezus kwam, niet om hun godsdienst te veroordelen of te verwoesten, maar 

om die te helpen vervullen… 
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#26 In India ligt de nadruk niet op het lijden maar op de vrede en de rust. Als een leraar die ons 

dát leert. 
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#27 Aan het einde komen we dan aan deze Ethiopische tafel: verenigd als een gemeenschap 

van mensen, rond het leven van Jezus, die zich aan ons en alle mensen toevrtrouwt. En alle 

mensen aan elkaar. 

 

Moge dat zo zijn - Amen. 

 

=== INTERLUDIUM=== 


