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Adventskerk, 7 mei 2023, Handelingen 9,1-19a en Johannes 14,1-14 

 

1E
 DEEL,  

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

 
#1 Waar denkt Ú aan bij het woord ‘weg’ - in de zin dat we allemaal een ‘weg’ te gaan hebben? 

Onze ‘levensweg’? Dat het een ‘gaan’ is, dat leven van ons, een reis. En niet zelden een 

zoektocht.  

 

Het reisdoel soms in de mist. De horizon wijkt. Soms ga je in gezelschap, soms ga je eenzaam 

en alleen. De weg kent hobbels en bochten, dalen en steilten, vergezichten. 

 

De weg ga je ook innerlijk. Je ziel ontwikkelt zich, ervaringen verrijken, louteren, verdiepen. 

Hoop vervliegt en komt weer terug. Voor de reis zelf ontwikkel je eerbied voor wat die met je 

doet, het ‘doel’ blijkt de weg zélf, en de zin ervan stijgt boven al je gedachten uit.  

 

Zou Jezus dat bedoelen toen hij dat zei, ‘ik ben de weg’? De weg naar de Váder? Vader? Welke 

vader? Ik denk aan de vader van die jongen die het leven zocht, in al zijn facetten, die wat hij 

had uitdeelde - ‘verkwistte’, zeiden sommigen.  
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#2 En toch leidde ook dié weg naar ‘de Vader’, want die stond zijn verloren zoon - want die is 

het - aan het einde van zijn weg met open armen op te wachten, om hem te omhelzen. Te 

ontvangen in het grote huis van zijn hart, dat huis van vele ruimten. 

 

‘Díé weg wil ik zijn’, zegt Jezus, ‘die waarheid en zo’n leven’. Die weg wil ik zijn, van 

bewogenheid en begrip, van barmhartigheid en omhelzing. Alleen zo’n weg van zoeken en 

bezinnen, van vallen en opstaan  leidt naar die wij noemen ‘de Vader’, de liefde zelf. 

 

 
#3 Als je op google zoekt naar Johannes 14,4 kom je bijna alleen maar dit soort plaatjes tegen. 

Of plaatjes - tékst. Tekst en stelligheid. Geen weg, eerder een voetstuk. Geen gaan, maar zijn. 

‘Ik’. ‘Ben’. ‘De’. ‘Weg’. Tegen de tijd dat je bij ‘weg’ bent, sta je helemaal stil. 
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#4. Ook is het dit geworden: even stellige helderheid, zwart en wit. De brede weg of de smalle 

weg. Alsof het leven zo overzichtelijk is, de keuzes zo helder. En ook nog meteen aan het begin. 

Alsof je slechts één keer de goede keuze kunt maken. De keuze voor een roeping, zegt 

voormalig theoloog des vaderlands en monnik Thomas Quartier is ‘geen schakelaar die je één 

keer omzet en daarna nooit meer hoeft aan te raken’.1 

 

Wáár zou je in hemelsnaam op deze plaat de vader van de verloren dochter of zoon nog kunnen 

vinden? Die van die liefdevolle omhelzing? 

 

 
1 Thomas Quartier, Monniksvragen 
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#5 Jezus werd zo een halve ridder. Met de waarheid in de hand - en op Schrift. Leeuw en slang 

getemd onder zijn voeten. De weg. De waarheid. Het leven. Klaar. 

 

===MUZIEK=== 
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#6 Zo’n ‘ridder’ was ook Saulus van Tarsis (later bekend als Paulus). Fanatiek Farizeeër. Zelf 

omschrijft hij zich veel later zo: ‘Een ijveraar voor God. Ik voor mij was tot de slotsom 

gekomen, dat ik tegen de naam van Jezus, de Nazoreeër, fel moest optreden, wat ik dan ook 

gedaan heb in Jeruzalem; en ik heb vele van de heiligen in gevangenissen opgesloten, waartoe 

ik de macht van de overpriesters ontvangen had; en als zij omgebracht zouden worden, heb ik 

mijn stem eraan gegeven. En in alle synagogen trachtte ik hen vaak door toepassing van straffen 

tot lastering te dwingen en in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd, tot zelfs in de 

buitenlandse steden.’ 

 

Hier zien we hem, als geharnaste figuur (rechts) zitten toekijken bij de steniging van Stefanus, 

de eerste christelijke martelaar. In Saulus’ hart was geen ruimte voor ‘de mensen van de weg’, 

zoals de vroege volgelingen van Jezus heetten.  
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#7 ‘Mensen van de weg’: mensen die weten dat de weg van de mens naar de zin en kern van 

het leven via ánderen loopt, via de behoeftigen, via de verliezers in deze wereld; via de 

onderkant van de samenleving loopt de weg naar de ‘Vader met de open armen’, naar dat huis 

met zoveel ruimte.  

 

De weg - inderdaad van Jezus van Nazareth - zoals op dit moderne altaar tableau met de naam 

‘ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Maar dan dus dít hier afgebeelde leven: van lijden, 

voor anderen. Van geloof in de opstanding van hen die zo hebben geleefd maar werden 

vermoord. En van de tastbaarheid ervan, van verwondingen en littekens. Zó is de weg, de 

waarheid en het leven. 
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#8 Door het kwaad worden mensen vervolgd. Zoals hier de jonge David door koning Saul. De 

zachtmoedige door de wrokkige, de kleine door de machtige. ‘Saul, Saul, waarom vervolg je 

mij?’, vroeg David namens al die vervolgden - generatie op generatie, tot en met de bevolking 

van Oekraïne vandaag. Wanneer bekéren al die ‘Sauls’ zich van hun weg? 

 

 
#9 Wanneer worden ook zíj ‘mens van de weg’? Van een weg van dienstbaarheid aan anderen? 

Hier verbeeld in de weg van ‘één die dient’: Jezus die de voeten van zijn leerlingen zal wassen. 

Zomaar. Ongevraagd. Als betoon van hoe de weg ís! 

 

Marcel Möring stond in zijn 4-meilezing stil bij het wegvoeren van de Joden uit Assen. En hij 

vroeg zich af: ‘Waarom waren we ineens elkaars buren niet meer?’ En hij merkte scherp op: 

‘Het is onmogelijk om meer dan honderdduizend mensen uit hun huizen te halen en af te voeren 

zonder een systeem waarin mensen de gezichten van hun buren niet meer zien als die van hun 

medemens. Als we een mens tussen medemensen willen zijn moeten we onszelf kunnen 

voorstellen als de ander.’  

 

===MUZIEK=== 
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#10 Als de Saulus van ons verhaal op weg is om ook in Damascus “razzia’s” te houden, overvalt 

hem het licht. Want elke nieuwe schepping begint met licht. 
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#11 Het licht krijgt hem op de knieën. Een nieuw inzicht gaat hem verblinden. De wereld zoals 

hij die altijd zag bestaat niet langer. 
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#12 Zijn zwaard valt hem uit handen, schildert de Finse schilder Järnefelt, door het licht van 

hem die op zíjn weg het zwaard categorisch afwees: hij wilde niet dat anderen door hem zouden 

sterven. En de consequenties droeg. 
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#13 Daar ligt hij dan, languit. Het licht heeft zijn donkere gedachten geveld. In het verhaal en 

op al zulke afbeeldingen gaat dat van ‘pats, boem’, in één keer. U en ik weten dat het ook kan 

dat het licht je langzaam gaat dagen, gaandeweg je denken en doen rijpt. Een heel proces. En 

op een dag krabbel je weer op. 
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#14 Deze afbeelding situeert het verhaal in onze tijd. Ondersteboven deze man - wat zou hij 

zijn, een man met macht, met zekerheid en een carrière? Hoé zal zijn de weg die voor hem ligt? 

Het zijn vragen die we herkennen, als het licht ons laat struikelen. 
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#15 Iemand zei bij dit beroemde schilderij dat Caravaggio van het verhaal maakte - dat het hier 

is alsof Saulus het licht lijkt te willen omarmen. Omdat soms al langer sluimert de gedachte aan 

je weg die doodloopt, de behoefte aan een ommekeer in je leven, van je doen en zijn: het licht 

willen omarmen. 
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#16 In precies dezelfde houding ligt hier iemand aan het strand - de schilder noemt zijn werk: 

‘naar Caravaggio’ s bekering van Saulus’. Ieder mens is voor dat licht dat jouw weg verlicht 

bereikbaar. Aan te raken. Licht dat valt in de donkere hoeken van het hart. Waar en wanneer 

dan ook. 

 

===MUZIEK=== 
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#17 Er is ook: de stem. De stem die richting wijst. De stem die aanspreekt. Aanspreekbaar, 

aansprakelijk maakt jouw leven. Alles waar je op zit, alles waarmee je groter doet dan je bent - 

hoog te paard gaat, zoals hier - jouw geharnaste zelf: het gaat door de knieën voor deze stem. 
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#18 ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’, klinkt het opnieuw. ‘Waarom zijn we ineens elkaars 

buren niet meer? - Als we een mens tussen medemensen willen zijn moeten we onszelf kunnen 

voorstellen als de ander.’ De vervolgde, gevluchte, ander.  

 

Voor Saulus is het Jezus en die hem volgen. Ze zijn ‘buren’, ze zijn broeders: Joodse broeders. 

De stem noemt hem niet Saulus (Latijn), maar Saul (Hebreeuws).  
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#19 Het werpt hem van z’n paard - al zal wie het verhaal goed gehoord heeft zeggen: ‘welk 

paard?’. Het paard is er in de kunst ingeslopen - en dat is goed: het gaat niet om toén en toen, 

maar om hier en nu - die hier en nu hoog te paard gezeten zijn. 
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#20 Saulus slaat zijn handen voor de ogen. Hij is verblind. Of wás hij dat eigenlijk de hele tijd 

al? Dat hij niet zág wat hij zou moeten zien? Kan een mens zo verblind zijn in eigen gelijk, in 

een vernietigende blik op de ander?  

 

Kan een mens zo verblind zijn, met zijn ‘eigen weg, eigen waarheid en eigen leven’? Met de 

claim dat die de waarheid, enzovoorts, zijn? 

 

Koning Charles moest bij zijn kroning gisteren traditiegetrouw trouw zweren als ‘defender of 

the faith’, ofwel van de Engelse staatskerk. Maar in zijn persoonlijk, hardop uitgesproken 

gebed, zocht en vond hij de ruimte om te vragen: ‘Grant that I may be a blessing to all thy 

children, of every faith and belief, that together we may discover the ways of gentleness and be 

led into the paths of peace’. 
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Het geldt ook voor ons geloof, onze kerk: in de 20e eeuw is ze op de grond gevallen zoals hier 

Paulus, gevallen van het paard van het eigen gelijk, maar onmiskenbaar omstraald door het licht 

van verandering. Onderdeel van de weg die wij gaan. De stem die je zegt: ‘Je moet een andere 

richting inslaan’. En achteraf - ooit - zul je er gelukkig om zijn. 

 

===MUZIEK=== 
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#21  Zijn reisdoel was Damascus. En daar zie je hem hier ook naartoe gaan. Maar zo heel anders 

dan hij ooit had bedacht. Als een blinde wordt hij geleid. Je hebt anderen nodig die je bij de 

hand nemen.  
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#22 Eén van de mensen die hij wilde vervolgen is hier degene die hem weer laat zien. Of 

eigenlijk staat er: deed ‘opkijken’. Opkijken boven zijn gelijk uit, naar een God, een liefde, 

hoger dan zijn gedachten, groter dan alle schuld. Als Gód Ananias niet veroordeelt zoals Paulus 

dacht dat het zat, dan kan hij de mensen met nieuwe ogen zien. 
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#23 De stem die hem aanspreekt, het licht dat in zijn wereld doorbreekt, laat zien hoezeer hij 

gevángen zat. Zijn universum blijkt een cel, een kerker. Maar waar het licht vandaan komt, is 

ruimte, veel ruimte. En bevrijding! Laat mijn weg dáár komen! 
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#24 Saulus laat zich dopen: als een kind in bad, schrobben en boenen, het oude ‘ik’ afgespoeld 

een nieuw leven tegemoet.  
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#25 Zo gaan wij onze weg. Van donker naar licht. Van ‘de waarheid’ naar ‘ruimte’. Van bittere 

ernst naar open armen. Van verlorenheid naar een omhelzing.  

 

Op weg naar de Vader, zegt Jezus, naar dat hart - huis- vol ruimten en liefde. In het boek The 

Chosen van Potok zegt de veeleisende vader aan het einde tegen zijn zoon, die hij bijna was 

kwijtgeraakt door zijn veeleisendheid: ‘Ga de weg naar mij toe, zoveel je kunt, en ik zal de hele 

rest van de weg naar jou afleggen’. 
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#26 Thomas Quartier zegt over de weg die we gaan - en de roeping die je erin voelt door niet 

in het toeval te geloven: ‘Naar je roeping zoeken houdt dan ook niet primair in dat je per se op 

een bepaalde plek, in een bepaalde baan of een levensvorm moet belanden, maar dat die plek, 

dat werk en die manier van leven je steeds meer je innerlijke roeping laten ontdekken.’  

 

‘Ik geloof er heilig in dat ieder mens momenten kent waarop zijn leven vorm krijgt, en ook dat 

iedereen moet zoeken naar een doel dat hem steeds weer op koers houdt. Maar die momenten 

zijn er meer dan je denkt, en dat doel kan langs veel omwegen uiteenlopende vormen krijgen. 

Dat spreekt een goddelijke roeping niet tegen, maar maakt hem voor mij veel geloofwaardiger.’ 

 

Moge het zo zijn - Amen. 

 

 

=== INTERLUDIUM=== 


