
                                   
 
 
Beleidsplan 2026-2030 van de Protestantse Gemeente , de Adventskerk te Aerdenhout 
 

“Een open gemeente” 
 
 
Voorwoord:  
 
In 2021 is een visiedocument/beleidsplan 2021-2028 geschreven waarin wij de wens 
uitspraken om als gemeente een bron te mogen zijn voor ontmoeting, bezinning en 
reflectie, in onze kerk en zeker ook daarbuiten.  
 
Onze missie is om ontmoetingen te organiseren voor onze gemeenteleden en mensen in 
Aerdenhout en omgeving om daarmee mensen geestelijk te voeden met geloof, hoop en 
liefde. Wij doen dat met hulp van een voorganger, met gesprekskringen, met muziek, 
met zang én met meerdere vrijwilligers.  
 
Sinds 1 september 2025 is onze gemeente vacant, nadat Ds. Niek Scholten gedurende 7 
jaar in onze gemeente predikant is geweest. 
 
Wij geloven in de kracht van onze gemeente en zijn vastbesloten de deuren van ons 
kerkgebouw ook in de komende decennia open te houden. Daar werken we actief aan, 
onder andere door samenwerking met de kerkelijke gemeente van Bennebroek. Wij 
blijven daarbij zelfstandig, maar wij zoeken elkaar op in organisatie, zoals het delen van 
de predikant en koster, wat nodig is, gelet op de financiële situatie.  
 
Nu wij een nieuwe fase zullen ingaan als gemeente, is het goed om het beleidsplan 
opnieuw tegen het licht te houden, om relevantie en haalbaarheid daarvan aan te geven. 
 
Kernpunten:  
 
1. Onze gemeente: Wie zijn wij?   

Een open gemeente/gemeente, waar iedereen welkom is. 
Een steeds ouder wordende gemeente, met een eigentijdse geest. 
Een Protestantse gemeente, die open staat voor oecumene.  
Een hechte gemeente met actieve gesprekskringen. 
Er is een goed functionerend pastoraal team, met ervaren ouderlingen. 
Er is een team van diakenen, met aandacht voor de directe omgeving en verder 
weg. 
Er is veel aandacht voor muziek met eigen organist/pianist en voor bijzondere 
diensten kunnen wij een beroep doen op musici uit eigen gemeente (trompettist, 
violist, fluitist), ons eigen kleinkoor en het koor Aerd en Hout.  
Er zijn groepen vrijwilligers die in de kerktuin werken, voor bloemen/versiering in 
de kerk en koffiediensten zorgen. 
Er zijn door gemeenteleden projecten geïnitieerd zoals Relikwasten: schilderen 
rond een Bijbels of spiritueel thema.    



Er is een goede website: www.Adventskerk.com in eigen beheer en er is een 
livestream van de zondagse dienst. 
Wij volgen het principe van “Veilige Kerk”. 
 

 
2. Ons gebouw, de Adventskerk aan de Leeuwerikenlaan, te Aerdenhout: 

De Kerk is gebouwd naar ontwerp van Karel Lodewijk Sijmons en in  
1958 ingewijd. Sinds 2010 is het een Rijksmonument. Er is ruime 
parkeergelegenheid. 
De kerkzaal is ruim 15 jaar geleden gerenoveerd en is ruim 5 jaar geleden 
voorzien van moderne technische presentatie apparatuur, waardoor beeldend 
materiaal de dienst kan versterken evenals muziek en zang dat doet. De kerkzaal 
heeft een uitstekende akoestiek. 
 
Het gebouw is belangrijk voor de gemeente voor vieringen en ontmoetingen 
daarna.  
 
Het gebouw vormt ook een ontmoetingsplek voor inwoners van Aerdenhout en 
omgeving. In de kerkzaal zijn er in het kader van “Salon Aerdenhout” optredens 
op een aantal zaterdagmiddagen in het jaar, en wekelijks repeteert er het Aerd en 
Hout koor. 
In de Tuinzaal vindt de Open eettafel plaats, in samenwerking met “Welzijn 
Bloemendaal”.  
 
De Tuinzalen en andere vertrekken worden ook verhuurd (o.a. aan Huiswerk & 
Co), meer huurinkomsten zullen extra welkom zijn. 
 

3. Viering en prediking:                 
De bijbel en de twee sacramenten van doop en heilig avondmaal zijn onze 
inspiratiebronnen. De prediking van geloof, hoop en liefde inspireert ons allen en 
helpt ons in het dagelijks leven en om onze naaste te helpen.  
 
Er wordt een duidelijke liturgie gevolgd, mét interactie met de gemeente.  
Er is behoefte bij de uitleg van de Bijbel aan de verbinding met het leven van 
vandaag.  
Een thema dienst aan de hand van beeldende kunst, stilte, muziek, film en 
dergelijke wordt erg gewaardeerd.  
 
Wij willen zolang mogelijk zelf diensten blijven houden in onze eigen kerk. Naast 
de (tot nu toe) eigen predikant, is er een vaste groep van gast predikanten (de 
meesten zijn met emeritaat), die nu regelmatig tot ieders tevredenheid voorgaan.  

 
 
4. Adventskerk in de dorpskern Aerdenhout, ontmoetingen met de  
    omgeving: 

Aerdenhout heeft geen echte kern, zeker niet langs de Leeuwerikenlaan. 
 
Helaas hebben jonge gezinnen geen tijd/ prioriteit om naar de zondagse  
diensten te komen. 
Er is gelukkig wel contact met de Tyo van Eeghen school  (chr. inslag); die viert, 
onder eigen regie, ieder jaar Kerstfeest in onze kerk.  
Helaas heeft er de laatste jaren geen doop en/of kerkelijk huwelijk in de 
Adventskerk plaats gevonden. 
Wij hechten eraan er te zijn voor anderen en zijn zichtbaar door middel van 
communicatie via de website, de livestreams die ook terug te kijken zijn, 
aankondigingen in de dorpskrant en posters in openbare ruimten (gemeentehuis, 
bibliotheken, huisartsenposten), bijvoorbeeld om onze activiteiten Open eettafel, 



Salon Aerdenhout en de Lichtjesavond Allerzielen op 2 november bekendheid te 
geven.  
We staan open voor passende kunstexposities van kunstenaars uit de regio in het 
kerkgebouw/kerkzaal. 

 
5. Toekomst: 
 
Predikant: 

Er is behoefte aan een eigen predikant, vooral gezien de leeftijdsopbouw. 
De predikant heeft een academische theologische opleiding. 
De predikant heeft pastorale vaardigheden en staat naast de mensen. 
Er zijn enkele gesprekskringen, waar de predikant een inbreng heeft. 
Een predikant heeft contact met de ring van predikanten. 
De eigen predikant heeft ook een rol binnen de gemeentelijke omgeving.   
De predikant heeft een rol, als lid, tijdens KR vergaderingen. 
De predikant is thuis in techniek en moderne communicatie. 

                    
Samenwerking met andere kerken:  

Vanuit de PKN wordt samenwerking met naburige kerken aangeraden. Daar staan 
wij achter en wij onderzoeken steeds in welke mate dat kan. Het gaat om 
uitwisseling van bestuurservaringen, maar ook om gezamenlijke vieringen, 
bijvoorbeeld een Pinksterdienst of diensten in de zomer. Binnen de ring hebben de 
predikanten veel contact.  

Om te komen tot een gezamenlijke beroeping van een predikant voor de 
gemeenten van Bennebroek en Aerdenhout loopt een traject. Er is inmiddels een 
gezamenlijke beroepingscommissie, een vastgesteld gezamenlijk profiel en een 
stappenplan.  

Financiën: 
Gezien de krimp van het aantal gemeenteleden is actie nodig. Daarom is besloten 
om de pastorie te verkopen, voor meer liquiditeit in de toekomst. 
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